DEN BAR

Lezend door Anders Gelopen van Den Bar
ga je zelf stil staan om ‘om’ te kijken.

De dichter neemt je bij de hand en leidt je op
weg naar een omgekeerde ontdekkingstocht.

Anders Gelopen is een persoonlijke, een
herkenbare en verrassende terugblik op wat
we ons ooit gedacht en/of gehoopt hadden.

— Guido Wevers, Maastricht

Heldere gevoelvolle poézie.

— Karel Hamelinck, Amsterdam

Pakkend, krachtig en verfijnd!
— Ad Veenhof, Maastricht

Wat een juweeltje.

— Han de Vries, Amsterdam

Heel mooi in de eenvoud van de tekst welke je
toch meeneemt en emotie teweeg brengt.

— Nicole Beijer, Rekem Belgié




VORMENTAAL

Met alle anderen
tracht ik
hier te leven

zoek mijn mens
in steen en staal

als was het in een
vlucht geschreven
zo spreekt

mijn vormentaal

St. Max, 2014, brons, 42 cm 7



ANGST

Zo is mijn ziel de zee

vanuit de diepte
stuwt mijn adem

kolkende golven

en danst mijn hartstocht
op de branding mee

zolang mijn angst

onder schelpen
ligt bedolven
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ENGEL

Een engel in de nacht
zweeft totaal onverwacht

vOoor mijn raam

en terwijl ze lacht
fluistert ze zacht
doe je vleugels aan

kom mee naar het verre
kom mee naar de maan
tussen duizenden sterren
dansen we eeuwig saam

nu moet ik afscheid nemen
van mijn ijdel aards bestaan
allen zal ik handen geven

met mijn vleugels reeds al aan

15



ANDERS GELOPEN

In de schemer van zijn
gloeit drift niet meer
is de spiegel leeg

en de tijd gemeten

met het pogen voorbij
zoek ik sporen van licht
flarden van waarheid
en echo’s van geweten

Three Pieces 3, 2019, brons, 191 cm, bronsgieterij Pie & Thomas Sijen, Geverik 33



Sint-Pietersberg, Maastricht, april 2020





